
(Church House Steps) 

 

Amazing Grace 

Amazing grace, how sweet the sound 

That saved a wretch like me 

I once was lost, but now am found 

Was blind, but now I see 

 

It was grace that taught my heart to fear 

And grace my fears released 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed 

 

When we’ve been there ten thousand years 

Bright shining as the sun 

We’ve no less days to sing God’s praise 

Than when did we first begun 

 

Amazing grace, how sweet the sound 

That saved a wretch like me 

I once was lost, but now am found 

Was blind, but now I see 

 

Eén doel 

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 

En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U 

Wat geweldig dat U hier bent 

Heer, ons loflied is uw troon 

Heel ons wezen is alleen op U gericht 

Voor de troon van uw genade 

Mogen wij als kinderen zijn 



Daarom vieren wij het leven in uw licht 

 

Heer, wij zingen en aanbidden 

Om uw goedheid en uw trouw 

Onze dank en onze liefde zijn voor U 

En er is geen andere reden 

Waarom wij hier samen zijn 

Wij komen hier voor één doel: dat bent U 

 

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 

En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U 

Wat geweldig dat U hier bent 

Heer, ons loflied is uw troon 

Heel ons wezen is alleen op U gericht 

Voor de troon van uw genade 

Mogen wij als kinderen zijn 

Daarom vieren wij het leven in uw licht 

 

Heer, wij zingen en aanbidden 

Om uw goedheid en uw trouw 

Onze dank en onze liefde zijn voor U 

En er is geen andere reden 

Waarom wij hier samen zijn 

Wij komen hier voor één doel: dat bent U 

 

O, o, o, o, o, o, o, o, o, oh! (8x) 

 

Heer, wij zingen en aanbidden 

Om uw goedheid en uw trouw 

Onze dank en onze liefde zijn voor U 

En er is geen andere reden 



Waarom wij hier samen zijn 

Wij komen hier voor één doel: dat bent U 

 

Heer, wij zingen en aanbidden 

Om uw goedheid en uw trouw 

Onze dank en onze liefde zijn voor U 

En er is geen andere reden 

Waarom wij hier samen zijn 

Wij komen hier voor één doel: dat bent U 

Wij komen hier voor één doel: dat bent U 

 

O, o, o, o, o, o, o, o, o, oh! (4x) 

 

Heer Ik Prijs Uw Grote Naam 

Heer, ik prijs uw grote naam 

Heel mijn hart wil ik U geven 

Want U bent de weg gegaan 

Die mij redding bracht en leven 

 

U daalde neer van uw troon 

Om mens te zijn 

Van de stal naar het kruis 

Droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf 

Uit het graf weer opgestaan 

Heer, ik prijs uw grote naam 

 

Heer, ik prijs uw grote naam 

Heel mijn hart wil ik U geven 

Want U bent de weg gegaan 

Die mij redding bracht en leven 



 

U daalde neer van uw troon 

Om mens te zijn 

Van de stal naar het kruis 

Droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf 

Uit het graf weer opgestaan 

Heer, ik prijs uw grote naam 

 

U Bent Sterker 

Zoals een sprankje licht het duister breekt 

U bent sterker 

Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt 

U bent sterker 

 

Licht dat altijd schijnt 

Liefde zonder eind 

 

En moet ik door een dal van lijden gaan 

U bent sterker 

En als ik val en niet meer op kan staan 

U bent sterker 

 

Licht dat altijd schijnt 

Liefde zonder eind 

 

Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij 

Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid 

 

En als m’n leven hier ten einde loopt 

U bent sterker 



Want aan de horizon gloort nieuwe hoop 

U bent sterker 

 

Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij 

Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid 

 

Woooh, woooh 

Jezus, U bent en blijft 

Meer dan genoeg voor mij 

Woooh, woooh 

Jezus, U bent en blijft 

Mijn God in eeuwigheid 

 

Woooh, woooh 

Jezus, U bent en blijft 

Meer dan genoeg voor mij 

Woooh, woooh 

Jezus, U bent en blijft 

Mijn God in eeuwigheid 

 

Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij 

Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid 

Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij 

Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid 

 

Licht dat altijd schijnt 

Liefde zonder eind 

 

Kidsmedley 

Van A tot Z bent U de hoogste Heer, 

Alfa, Omega en zoveel meer. 



Oneindig groot is ook Uw heerschappij, 

U bent het einde voor mij! 

 

Van A tot Z bent U de hoogste Heer, 

Alfa, Omega en zoveel meer. 

Oneindig groot is ook Uw heerschappij, 

U bent het einde voor mij! 

 

Mijn God is zo g-o-e-d 

Hij wijst mij de juiste w-e-g 

Ik geef Hem mijn hele h-a-r-t 

Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e 

 

Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 

Als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 

Zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 

En als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 

Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 

    

Na na na na na na    

Na na na na na na 

Na na na na na na 

Na na na na na na 

 

God heeft ons zijn woord gegeven 

Het begint bij Genesis 

En tot en met Openbaring 

Zie je wie en wat Hij is 

't Is niet altijd even simpel 

Soms begrijp je 't niet meteen 

Maar zijn liefde klinkt 



Door heel de bijbel heen 

  

Hij is groot en geweldig 

Goed voor iedereen 

Geeft ons elke dag zijn liefde 

Hij is altijd om ons heen 

En wij willen Hem kennen 

Elke dag steeds meer 

En wij zullen Hem prijzen 

Want Hij is de hoogste Heer 

  

Na na na na na na            

Na na na na na na  

Naaaa… 

  

Who’s the king of the jungle? (Who who) 

Who’s the king of the sea? (Blub blub)                                                                                         

Who’s the king of the universe, and who’s the king of me? 

Well I say: J-E-S-U-S, Yes! He’s the king of me; 

He’s the king of the universe, the jungle and the sea (Blub blub) 

 

Who’s the king of the jungle? (Who who) 

Who’s the king of the sea? (Blub blub)                                                                                         

Who’s the king of the universe, and who’s the king of me? 

Well I say: J-E-S-U-S, Yes! He’s the king of me; 

He’s the king of the universe, the jungle and the sea (Blub blub) 

 

Na na na na na na   

Na na na na na na  

Naaaa… 

 



Ik ken een heel leuk liedje en het maakt me blij, 

Het is vaak op de radio en 't past heel goed bij mij. 

Het liedje blijft zo hangen, 't is een leuke melodie, 

Maar het gaat ook ergens over, nee, vervelen doet het niet. 

Het gaat van: Oeh, oeh, oeh. 

  

Want God zegt over jou over mij, 

Iets bijzonders en dat maakt mij blij. 

  

Hij zegt: groter dan een berg, zo hoog, mooier dan de regenboog, 

Dieper dan de oceaan is hoeveel Ik van je hou. 

Maak je dus geen zorgen meer, elke dag ben Ik er weer.” 

   

Na na na na na na   

Na na na na na na 

 

Hij is groot en geweldig 

Goed voor iedereen 

Geeft ons elke dag zijn liefde 

Hij is altijd om ons heen 

En wij willen Hem kennen 

Elke dag steeds meer 

En wij zullen Hem prijzen 

Want Hij is de hoogste Heer 

 

Na na na na na na           

Na na na na na na 

Na na na na na na 

Na na na na na na 

Naaaa… 

 



Jezus Overwinnaar 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 

 

U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar! 

 

De duisternis licht op door U 

De duivel is door U verslagen 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

 

De schepping knielt in diepst ontzag 

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel weten Wie er regeert 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar! 

 



Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar! 

 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

Naam boven alle namen 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar! 

 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar! 

Jezus, Overwinnaar! 

Jezus, Overwinnaar! 

 

Goodness Of God 

I love you, Lord 

For your mercy never fails me 

All my days, I’ve been held in your hands 

From the moment that I wake up 

Till I lay my head 

I will sing of the goodness of God 



 

All my life you have been faithful 

All my life you have been so, so good 

With every breath that I am able 

I will sing of the goodness of God 

 

I love your voice 

You have led me through the fire 

In darkest night you are close like no other 

I’ve known you as a father 

I’ve known you as a friend 

I have lived in the goodness of God 

 

All my life you have been faithful 

All my life you have been so, so good 

With every breath that I am able 

I will sing of the goodness of God 

  

Your goodness is running after, 

It’s running after me 

Your goodness is running after, 

It’s running after me 

With my life laid down, I’m surrendered now 

I give you everything 

Your goodness is running after, 

It’s running after me 

 

Your goodness is running after, 

It’s running after me 

Your goodness is running after, 

It’s running after me 



With my life laid down, I’m surrendered now 

I give you everything 

Your goodness is running after, 

It’s running after me 

 

All my life you have been faithful 

All my life you have been so, so good 

With every breath that I am able 

I will sing of the goodness of God 

 

All my life you have been faithful 

All my life you have been so, so good 

With every breath that I am able 

I will sing of the goodness of God 

 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel 

Heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk spoedig komen 

Laat uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard' 

 

Onze Vader in de hemel 

Heilig is uw naam 

Laat uw koninkrijk spoedig komen 

Laat uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard' 

 

Want van U is het koninkrijk 

De kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 



Want van U is het koninkrijk 

De kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

 

Onze Vader in de hemel 

Geef ons daaglijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij dat doen 

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn 

 

Want van U is het koninkrijk 

De kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

Want van U is het koninkrijk 

De kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van het kwaad 

 

Want van U is het koninkrijk 

De kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

Want van U is het koninkrijk 

De kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

Amen 

Amen 

 

(Glory, Glory) 

(John The Revelator) 



(Satisfied Mind) 

 


